
Van: Gooitzen Riemersma [mailto:gooit              l.com] 
Verzonden: donderdag 30 januari 2020 21:57
Aan: Griffie
Onderwerp: Voorstel winkel openingstijden. 

Geacht college van gemeente Leeuwarden.
 
Momenteel is bij de gemeente Leeuwarden de discussie gaande om de openingstijden van 
winkels te verruimen. 
Het betreft hier het plan om winkels toestemming te geven om ook zondagsmorgens hun 
deuren te mogen openen.
 
Hoewel ik terdege besef dat we een geseculariseerde samenleving hebben wil ik hier ernstig 
bezwaar tegen maken. 
 
Naast “vrome” gedachten hierover durf ik ook de stelling aan dat mensen rust nodig hebben.
De rust is al zo moeilijk in onze jachtige veeleisende maatschappij.
 
Wat te denken van mensen die gewend zijn om zondagsmorgens naar de kerk te gaan en in 
een winkel werkzaam zijn en er wellicht niet onderuit kunnen om (sommige) zondagsmorgens 
aan het werk moeten.
 
Wat te denken van parkeerproblemen tijdens de kerkdienst op zondagmorgen die dan 
kunnen/zullen ontstaan bij kerken in of nabij de binnenstad.
 
Wat te denken van de kleine winkelbedrijven die, in tegenstelling tot landelijke ketens hier 
grote problemen mee kunnen ondervinden. 
 
Ik wil u dan ook met klem verzoeken dit plan te verwerpen.
 
Hartelijke groet,
Gooitzen Riemersma,
Br             ,
9           ,
D                       .
 
Kerkelijk werker bij de VEG, Zuidvliet, Leeuwarden.
www.veg-leeuwarden.nl


